
 

 

 

JAARVERSLAG HKD 2022                                                     1 april 2023 
 
De Historische Kring Driel heeft als doel het bevorderen van de belangstelling 
voor en het vergroten van de kennis omtrent de geschiedenis van het dorp 
Driel en directe omgeving, evenals het stimuleren en nastreven van behoud en 
bescherming van het Drielse erfgoed. Dit alles in de ruimste zin van het woord.  
Naast het bestuur zijn dit jaar ook de 6 werkgroepen (Onderzoek, Bulletin, 
Evenementen, Archief, Digitaal en Erfgoed) actief geweest om onze vereniging 
gestalte te geven en de doelstelling te verwezenlijken. De zes werkgroepen 
ondernemen hun werkzaamheden in overleg en in samenwerking met het 
bestuur. Hieronder volgt een verslag van het jaar 2022.  
 
Het bestuur van de vereniging is afgelopen jaar twee keer bij elkaar geweest. 
De zogenoemde ‘kerngroep-vergadering’ die bestaat uit het bestuur en de 
actieve leden van de vereniging heeft dit jaar één maal plaatsgevonden. Het 
overleg tussen de vier historische verenigingen in de gemeente Overbetuwe, 
dat eigenlijk op ‘losse schroeven’ stond, vond twee keer plaats en is dus weer 
opgepakt. Dit overleg heeft als doel elkaar te informeren over activiteiten en 
het eventueel samenwerken bij projecten. Ook trekken we samen op in het 
contact met de gemeente, zodat we meer kunnen bereiken. 
 
Afgelopen jaar hebben zich 5 nieuwe leden bij onze vereniging aangemeld en 
zijn 5 leden afgevallen door opzegging of overlijden. Het totaal aantal leden is – 
net als vorig jaar – dus gelijk gebleven en bedraagt 110. Van deze leden zijn er 
11 actief binnen een werkgroep van de vereniging. Zo lang het aantal leden sta-
biel blijft, ziet het bestuur vooralsnog geen noodzaak om extra ledenwervende 
activiteiten te organiseren. 
 
Het is deze maand, op 13 april om precies te zijn, alweer 5 jaar geleden dat wij 

als Historische Kring Driel ter ere van Jacob Jan Cremer het dorp Driel een bron-

zen beeld schonken. Als herinnering aan deze mooie gebeurtenis brachten wij 

afgelopen december een wenskaart uit met daarop Kruuzemuntje. Deze wens-

kaart verkochten wij in onze kraam op de eerste editie van de Kerstmarkt van 

Vos Fruit, waar bijna alle exemplaren van de kaart werden verkocht.  

 



 

 

 

Volgend jaar, op 11 april om weer 

heel precies te zijn, bestaat onze 

vereniging 10 jaar. Het komende 

jaar gaan we bekijken hoe wij aan 

dit jubileum aandacht willen be-

steden. Hierover zullen we u als lid 

nog informeren. In het zicht van 

dit 10-jarig bestaan hebben twee 

bestuursleden aangegeven het 

rustiger aan te willen gaan doen. 

Zij leggen daarom hun bestuurs-

functie neer. Voor Grada Aarns, 

onze penningmeester, hebben we 

een vervanger gevonden. Ons lid 

Frank Meijer zal komende alge-

mene ledenvergadering worden 

voorgedragen om het financiële 

stokje over te nemen. Voor Rien 

Vos, onze secretaris, hebben we 

helaas nog geen vervanger weten 

te vinden. Bent of kent u iemand 

die het leuk lijkt om deze bestuurs-                 Wenskaart met Kruuzemuntje 

functie te vervullen of wilt u meer  

informatie, dan kunt u mailen naar: historischekringdriel@hotmail.com. 

 
Rien Vos is afgelopen december ook gestopt als redactielid en als coördinator 
van de bezorging van ons geschiedkundig bulletin Driels Oud Neijs. Voor beide 
functies is een vervanger gevonden, dus ook dit jaar verwachten wij dat er 
weer 3 bulletins worden uit- en rondgebracht. Afgelopen jaar stond op de 
omslag van Driels Oud Neijs een foto uit ongeveer 1935 van het St. Gerardus-
klooster met daarvoor het Heilig Hartbeeld. Komend jaar siert een landkaart 
van Driel uit 1917 de omslag. Behalve onze leden ontvangen ook de Koninklijke 
Bibliotheek in Den Haag en het Erfgoedcentrum in Arnhem het bulletin. En dat 
geldt ook voor de 4 omliggende historische zusterverenigingen. 
 
Vorig jaar hebben we als vereniging een lezing én een excursie georganiseerd. 
Op vrijdagavond 20 mei hield Frans Busch in De Oldenburg te Driel een lezing 
over de geschiedenis van het Drielse veer en op woensdagmiddag 30 november 
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hadden we een excursie naar het Tempel en Kerk Museum in buurdorp Elst. 
Beide evenementen werden zoals altijd goed bezocht met respectievelijk 70 en 
45 belangstellenden. Ook dit jaar is er het voornemen om weer een lezing én 
een excursie te organiseren. Op vrijdagavond 12 mei zal ons lid Willy Ederveen 
een lezing verzorgen over 100 jaar voetbal in Driel. Over de bestemming van de 
excursie die na de zomer zal plaatsvinden informeren we u later. 
 
Helaas is het ons nog niet gelukt  om op onze website een aantal items aan te 
vullen en uit te werken. Het gaat dan met name om de items ‘geschiedenis’ en 
‘projecten’ die nog vorm moeten krijgen. Ook moet de lijst met inhoud van de 
inmiddels verschenen bulletins nog worden aangevuld. Hopelijk gaat dit ons 
komend jaar wel lukken. Onze Facebookpagina ‘Oud Driel’ telt op dit moment 
zo’n 1.547 ‘volgers’. Dat zijn er 53 meer dan vorig jaar. De pagina heeft, verge-
leken met andere Drielse Facebookpagina’s, een enorm bereik onder (oud-) 
Drielenaren. Naast het telkens plaatsen van een foto uit ons archief brengen 
we met de pagina ook onze activiteiten onder de aandacht bij onze doelgroep.  
 
Sinds oktober 2021 werken we als Historische Kring Driel mee aan een rubriek 
in de Betuwe-editie van de Gelderlander. In deze rubriek staan onvergetelijke 
gebeurtenissen, markante personen en historische gebouwen centraal. Om de 
beurt levert één van de acht historische verenigingen in de Over-Betuwe een 
verhaal aan. Medio april komt ons twaalfde verhaal in de krant te staan. Voor 
het bestuur een mooi moment om onze medewerking aan de rubriek eens te 
evalueren. Helemaal omdat we voor een jaar toegezegd hadden en de rubriek 
inmiddels al zo’n anderhalf jaar loopt. Om een zo breed mogelijk publiek te 
bereiken, zetten we de verhalen overigens ook op onze eigen Facebookpagina 
‘Oud Driel’, dus mocht u ze gemist hebben in de krant dan kunt u ze daar als-
nog lezen. 
 
Afgelopen oktober heeft Woningstichting Heteren op ons initiatief het nieuwe 
appartementencomplex op de hoek van de Korte Molenstraat met de Fazant-

straat in Driel de naam ‘Carolus’ gegeven. De naam 
verwijst naar bar-dancing Carolus die voorheen op 
die plek stond. Aan de noordgevel van het gebouw 
is boven de brievenbussen in roestvrijstalen letters 
de naam bevestigd en binnen in de centrale hal 
hangt een bordje met uitleg over de naamgeving 
en informatie over de memorabele geschiedenis 

van het pand. We danken Woningstichting Heteren voor hun enthousiasme, 
bereidwilligheid en het realiseren van dit initiatief. 
 
Namens het bestuur, 
Freddie Coenders  


